Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd

Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd,
en mensen sterven, er is zoveel leed.

Uw schepping scheurt, bedolven raken wij,
verslagen bidden wij, wees ons nabij.

Heer, wees nabij, de volkeren staan op,

ze voeren oorlog, vrede breekt kapot.

Het zijn de weeén die U heeft voorzegd.

U brengt ons leven, Heer, die voor ons vecht.

Heer, wees nabij, de honger grijpt ons aan,
en mensen sterven, zon verbrandt ons graan.
Uw schepping is in nood, in onbalans.

Geef ons uw Geest, geef kracht, een nieuwe kans.

Heer, wees nabij, nu alles uit uw Woord

met onze eigen ogen wordt gehoord.

Geef ons weer hoop, geef ons uw liefde weer.
Ontfermt U zich, schep licht, een ommekeer.
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