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Schrijvers voor gerechtigheid:  

Heer vergeef ons 

 
 

U maakte deze wereld 

en geeft ons elke morgen 

de kans om met Uw liefde 

een dag voor haar te zorgen. 

 

We kijken om ons heen, Heer 

En zien de wereld branden. 

We sluiten onze ogen 

En vouwen onze handen. 

 

Heer, vergeef ons, 

Heer, vergeef ons, 

Heer, vergeef ons, 

Heer, vergeef ons. 

 

 

Wij tasten in het duister 

Maar U weet waar het misging. 

U opent onze ogen 

En wijst ons weer een richting. 

 

U maakte deze wereld 

en geeft ons elke morgen 

de kans om met Uw liefde 

een dag voor haar te zorgen. 

 

Heer, vergeef ons, 

Heer, vergeef ons, 

Heer, vergeef ons, 

Heer, vergeef ons. 

 

 

 

 


