
Matt Redman Bless the Lord – 10.000 reasons 

Bless the Lord oh my soul 
Oh my soul 
Worship His Holy name 
Sing like never before 
Oh my soul 
I'll worship Your Holy name 
 
 
The sun comes up 
It's a new day dawning 
It's time to sing Your song again 
Whatever may pass 
And whatever lies before me 
Let me be singing 
When the evening comes 
 
 
Bless the Lord oh my soul 
Oh my soul 
Worship His Holy name 
Sing like never before 
Oh my soul 
I'll worship Your Holy name 
 
 
You're rich in love 
And You're slow to anger 
Your name is great 
And Your heart is kind 
For all Your goodness 
I will keep on singing 
Ten thousand reasons 
For my heart to find 
 
 
Bless the Lord oh my soul 
Oh my soul 
Worship His Holy name 
Sing like never before 
Oh my soul 
I'll worship Your Holy name 
Bless You Lord 
 
 

And on that day 

When my strength is failing 

The end draws near 

And my time has come 

Still my soul will 

Sing Your praise unending 

Ten thousand years 

And then forevermore 

Forevermore 

 

 

Bless the Lord oh my soul 

Oh my soul 

Worship His Holy name 

Sing like never before 

Oh my soul 

I'll worship Your Holy name 

 

 

Bless the Lord oh my soul 

Oh my soul 

Worship His Holy name 

Sing like never before 

Oh my soul 

I'll worship Your Holy name 

Yes I'll worship Your Holy name 

I'll worship Your Holy name 

 

 

Sing like never before 

Oh my soul 

I'll worship Your Holy name 

Jesus I will worship Your Holy name 

Worship Your Holy name 

  



 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 

 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid 

 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 


