ONTMOETINGSDAG

Een christen is dankzij genade nu al een

ind van God, toch

groeien we een leven lang ook naar dat beeld toe. We worden
wie we zijn, maar hoe verander je dan? We gaan ons verdie-

pen in dit thema vol verlangen: maak mij nieuw. Het belooft
een dag dicht aan het hart te worden.

Ontmoetingsdag 2025 - D.V. dinsdag 8 april
van harte welkom in De Kandelaarkerk te Heemse.

Kerk open: 10.00 uur

Opening van de Ontmoetingsdag: 10.30 uur

Voor meer informatie en opgave:

Lezingen door Koos Tamminga & Ellen Oosterhuis
Lunch, verzorgd door de enthousiaste vrijwilligers in Heemse

Tafelgesprek met o.a. de sprekers o.l.v. Jenne Minnema

Sing-in
Afsluiting : rond 15.00 u

scan de QR-code

steunpuntbijbelstudie.nl/ontmoetingsdag

Ofi0

voor meer info,
kosten en

aanmelden E

We zien jullie graag op 8 april, bij leven & welzijn tot dan!

De sprekers stellen zich voor:

Op de Ontmoetingsdag
zoomt Koos Tamminga in op
Paulus’ ervaring van bekering
in Handelingen 9. Hoewel wij
geen van allen Paulus zijn, is
zijn ervaring een confronte-
rende, maar ook hoopvolle
spiegel voor ons leven als volgelin-
gen van Jezus in deze tijd. Paulus’

ervaring is er een van schok en schrik,

van 180 graden draaien maar tege-
lijk dezelfde mens blijven, van een
nieuwe familie ontdekken. En bovenal
is het een ervaring van Gods overwel-
digende kracht tegenkomen.

Koos is predikant van de Kruiskerk
(NGK) in Meppel. Eerder deed hij
onderzoek naar kerkzijn met mensen
met een beperking en schreef daar-
over o.a. Kerkzijn als antwoord. Koos
is geinteresseerd in waar geloven en

leven elkaar werkelijk raken, in pasto-
rale gesprekken, in andere gesprek-
ken zoals in de podcast Heilige Grond,
in preekvoorbereiding, in werken met
groepen.

Ellen Oosterhuis wil

met ons nadenken over
bekering en nieuw leven
vanuit het perspectief van
onze emoties. Paulus'
bekering was een heftige
ervaring. Van zo'n diepe ervaring
lezen we ook in psalm 51. Is dat waar
wij ook naar op zoek moeten? We
merken in de kerk dat het vaak gaat
over wat wij voelen en soms kan zelfs
de neiging ontstaan ons daardoor te
laten leiden, ook in ons geloof. Daar
kunnen we ons ook tegen verzetten
en daarom juist ver bij alle emoties
vandaan blijven als we het over gelo-

ven en bekering hebben. Welke weg
wijst de Bijbel ons? We hopen samen
te ontdekken hoe onze ervaring kan
helpen in het proces van bekering,
zonder dat ze tot navelstaren leidt.
Want onze ervaring is geen doel in
zichzelf, maar wijst ons naar Chris-
tus, die ons laat zien hoe we uit zijn
genade alleen mogen leren leven.
Ellen werkt als zelfstandig bijbels
counselor/psycholoog en zit in de
afrondingsfase van haar Master ;
Biblical Counseling’ bij Westminster
Theological Seminary. Ze is getrouwd
en moeder van vier kinderen. Vanuit
haar passie voor bijbelse hulpverle-
ning en met haar kennis en ervaring
als christen psycholoog wil ze graag
meelopen met hulpvragers in hun
zoektocht naar hoop en perspectief
voor hun leven, vanuit de hoop die
Christus ons geeft.



