Reckless love

Before | spoke a word, You were singing over me
You have been so, so good to me

Before | took a breath, You breathed Your life in me
You have been so, so kind to me

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine

| couldn't earn it, and | don't deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah

When | was Your foe, still Your love fought for me
You have been so, so good to me

When | felt no worth, You paid it all for me

You have been so, so kind to me

And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine

And | couldn't earn it, and | don't deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah

There's no shadow You won't light up, mountain You won't climb up
Coming after me

There's no wall You won't kick down, Lie You won't tear down
Coming after me

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine
And | couldn't earn it, | don't deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah
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Roekeloze liefde

Voordat ik kon praten, zong U al over mij

U bent zo ontzettend goed voor mij

Voordat ik ademhaalde, blies U Uw leven in mij
U bent zo ontzettend lief voor mij

Oh de overweldigende, oneindige, roekeloze liefde van God

Oh het achtervolgt me, vecht tot ik ben gevonden, laat de 99 achter

Ik verdien het niet en ik ben het niet waard en toch geeft U zichzelf helemaal weg
Oh de overweldigende, oneindige, roekeloze liefde van God

Toen ik Uw vijand was, nog vocht Uw liefde voor mij

U bent zo goed, zo goed voor mij

Toen ik mij waardeloos voelde, betaalde U alles voor mij
U bent zo ontzettend lief voor mij

Oh de overweldigende, oneindige, roekeloze liefde van God

Oh het achtervolgt me, vecht tot ik ben gevonden, laat de 99 achter

Ik verdien het niet en ik ben het niet waard en toch geeft U zichzelf helemaal weg
Oh de overweldigende, oneindige, roekeloze liefde van God

Er is geen schaduw die U niet zult verlichten, geen berg die U niet zult beklimmen,
U komt achter mij aan

Er is geen muur die U niet zult afbreken, geen leugen die U niet zult vernietigen

U komt achter mij aan

Oh de overweldigende, oneindige, roekeloze liefde van God

Oh het achtervolgt me, vecht tot ik ben gevonden, laat de 99 achter

Ik verdien het niet en ik ben het niet waard en toch geeft U zichzelf helemaal weg
Oh de overweldigende, oneindige, roekeloze liefde van God

* laat de 99 achter -> verwijst naar de gelijkenis van het verloren schaap
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