
 

 
 

 

P  U  Z  Z  E  L 

                                            Jesaja 65 
 

 

 1 Onze overheid geeft het meeste geld uit aan de  .  .  . * .  

 2 Alle eeuwen door is er vijandschap tegen Gods volk   .  .  .  . * .  . 

 3 Jesaja vertelt zijn tijdgenoten: Het zal weer worden als in de dagen van 

   .  .  . * .  . 

 4 Want de greep van de dood zal  .  .  .  . * .  .  .  .  .  .  

 5 Paulus noemt de dood ‘de laatste  .  .  .  . * .  ‘ 

 6 Op de nieuwe hemel en aarde zullen ook wij kunnen eten en  .  .  .  .  . * .  .  

 7 Tegen Maria zei Jezus, na Zijn opstanding: ‘Houd me niet  .  . * .  . ‘ 

 8 Ons opstandingslichaam zal voor altijd  .  .  .  .  .  .*  zijn 

 9 Het zal ook op wonderlijke manier  .  .  .  .  . * .  zijn 

10 God heeft ons allemaal uniek  .  .  . * .  .  .  .  .  .  

11 Een  lied zingt: ‘Een weerzien zonder einde zal verzoeten uw  

     . * .  .  .  .  .  .  . ‘  

12 Straks zal er in ons  .  .  .  . *  alleen nog maar plaats zijn voor de Heilige  

     Geest! 
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