
 

 

 

 

  

 

 

www.debrugnunspeet.nl  

 

No longer slaves – Bethel Music  
 

You unravel me, with a melody 
You surround me with a song 
Of deliverance, from my enemies 
Till all my fears have gone 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
From my mothers womb 
You have chosen me 
Love has called my name 
I've been born again, into a family 
Your blood flows through my veins 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God   
 
I am surrounded 
By the arms of the father 
I am surrounded 
By songs of deliverance 
 
We've been liberated 
From our bondage 
We're the sons and the daughters 
Let us sing our freedom 

Whoa, whoa 
Whoa, whoa 
Whoa, whoa, whoa, whoa 
Whoa, whoa 
Whoa, whoa  
 
You split the sea 
So I could walk right through it 
My fears were drowned in perfect love 
You rescued me and I 
Stand and sing 
I am child of God 
 
You split the sea 
So I could walk right through it 
You drowned my fears in perfect love 
You rescued me and I will 
Stand and sing 
 
I am child of God, yes I am 
I am child of God 
I am child of God, yes I am 
I am child of God, full of faith, yes 
I am child of God 
I am child of God 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
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No Longer Slaves / Niet langer slaaf 
Written by: Jonathan David Helser & Melissa Helser 
Official Dutch Translation 

 
 

Vers 1 
Ik hoor een melodie, als een symfonie 
U omringt mij met een lied 
U bevrijdde mij van mijn vijanden 
En neemt mijn angsten weg 
 
Refrein 
Ik ben niet langer een slaaf van angst 
Ik ben een kind van God 
Ik ben niet langer een slaaf van angst 
Ik ben een kind van God 
 
Vers 2 
U hebt mij gezien 
In mijn moeders schoot 
Liefde riep mijn naam 
Nu ben ik uw kind, een deel van uw gezin 
Uw hart klopt in mijn hart 
 
Refrein 2x 
 
Bridge 
U spleet de zee zo dat ik er door heen kon 
U gaf mijn voeten vaste grond 
U redde mij, nu sta ik hier en zing: 
Ik ben een kind van God 


